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Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië 
 

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het 
buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder 
de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te 
worden van geweld en misbruik.  
 
Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in 
dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun 
huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. 
Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar 
om te gaan, een ervaring voor het leven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geeft u ook? Dit kan op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in Moldavië, 

of op het rekeningnummer van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte maart. 


